
Elim-jaarverslag 2023 (Ver-)tel je zegeningen 

We kunnen met vreugde op de ontwikkelingen in het jaar 2023 reflecteren. Met blijdschap hebben we Hem 

mogen dienen. Het jaarthema was “de vreugde in JaHWeH is uw kracht”. Bij alle benauwdheden en alles 

wat er in de wereld gaande is leren we als David “om ons in de HEERE te sterken”. In Jesaja 56 belooft Hij 

ook “de vreemdeling, de niet-Jood” die Zijn sabbatten en Zijn verbond onderhouden vreugde te bereiden in 

Zijn Huis van Gebed voor alle volken. Zoals ook de Zoon des mensen, als Heer over de sabbat bevestigt. 

 

Elke sabbat luisterden we naar de Leidsman van het geloof in de gebeden voor geheel Israël, Jood en niet-

Jood en om de week naar de woorden van “de Profeet” in de parashot tijdens het ontmoeten op de sabbat.  

Naast de sabbatten zoals in de moadim, de Bijbelse feesttijden vierden we Zijn koningschap bij de aanvang 

van elke nieuwe maan(d), met (muzikale begeleiding bij) het zingen van Psalmverzen in het Hebreeuws. 

Het onderhouden van Zijn sabbatten en bidden naar Zijn wil horen bij het volgen van Jesjoea de Natzerener 

en bij het leren onderhouden al wat Hij Zijn volgelingen gebood, bij discipelschap. Daarom zijn we na het 

voorjaar naast de “vreugde in verootmoediging” op de andere zondag ‘s middags gestart met “de school 

van gebed”. Bidden is geen monoloog maar een dialoog, een respectvol tweegesprek of beurtzang. Dat is 

zoveel meer dan vragen, maar een leren luisteren, waken en wachten, ontvangen en antwoorden. 

Dit legde een fundament onder en voedde de motivatie voor de (nieuwe) activiteiten vanuit Elim in 2023. 

- Het sorteren van kleding voor armen en ontheemden in Israel en Oekraïne, samen met organisaties als  

  Nachamu Nachamu Ami en stichting Ruchama; 

- Bijbelstudies over “Gods woning” door de eeuwen heen en wat de archeologie aan het licht brengt en een  

  aantal spreekbeurten in het land; 

- Door studies over de ontwikkeling van de Joodse gemeenschap in Rotterdam vanaf ca. 1600 ontdekten we  

  meer van Gods (voorbereidende) werken en het belang van de groei van de Rotterdamse havens om Zijn  

  volk een veilige haven in de “Nieuwe wereld” te doen komen voordat WOII uitbrak. Op basis daarvan zijn  

  we een aantal keren wandelingen door het hart van (Joods) Rotterdam  

- Zo was er een filmploeg uit Finland op bezoek om het verhaal van “de verwoeste stad” in het hart van  

  Joods Rotterdam en dat van de landverhuizers en Messiaanse Joden als Jozef Zalman en J.A.M. Rottenberg   

  te beluisteren en vast te leggen. De geschiedenis en het erfgoed van Elim gaan terug tot 1817. 

- Het ontvangen van gasten zoals Dimitri en Ella uit BeerSheva en gastsprekers zoals Kelvin Crombie, uit  

  Christ Church Jeruzalem en Mordechai Klimer van stichting Sabra, te Afula. 

- Financiële steun gaven we aan de familie Frankenhuis in Sapir, Israël van stichting www.Arava4life.net en  

  aan de organisatie OneNewMan voor een medewerker die Joden aan de grens met Oekraïne en Polen  

  hielp om desgewenst Alija te maken (zie financieel jaarverslag). 

- De contacten met verwante organisaties zijn in 2023 intensiever geworden. Genoemd zijn al Nachamu en  

  st. Ruchama, st. Ebenezer. Daarnaast met Israël en de Bijbel, vereniging Hebreeuws (bezoek synagoge) en  

  vereniging Hadderech (Pesach) en met Pillar of Fire waren we in Brussel (o.a. bezoek synagoge, Hoffies en  

  een Jeshiva - leerhuis) op een Europese conferentie over Antisemitisme. Aan een uitnodiging van rabbijn  

  S.Katz  om een dag over antisemitisme te volgen (o.a. vanuit het CIDI en de Israëlische ambassade)  

  hebben we gehoor gegeven. 

- Vanuit Elim konden we met St. Ebenezer meedoen aan een gebedsreis op zee met de Elida, die van  

  Gotenberg en IJmuiden zeilde naar de kust van Israël om daar tijdens het Loofhuttenfeest met een regata  

  hen te bemoedigen. We hebben voor “de paden in de zee” de benodigde schepen en bemanningen en  

  de (piraten-)havens gebeden opdat “Zijn kostbaarheden - Zijn volk” een veilige doortocht zullen krijgen  

  tijdens de grotere Exodus vanuit het Westen, Jeremia, Jeremia 16:14 – 15, Hosea 11:10. 

Reflecterend op de activiteiten in 2023 constateren we dat de (inter-)nationale aandacht is toegenomen. 

http://www.arava4life.net/

